Verslag van de Lourdes bedevaart van Anna Noyen in 1939

Donderdag 3 augustus

Op de 3e augustus 's morgens om half 9 vertrokken.

17 Oirschottenaren naar de groote Maria bedevaartsplaats Lourdes. In ruim een kwartier was de
bus in Tilburg. Met onze zwaar gepakte koffers stapten we 't station binnen om met ongeduld de
komst van de Nijmeegsche trein af te wachten. Eindelijk om 9.10 komt hij in zicht. De
bedevaarders hadden gereserveerde wagons van

de pater Riga. Toen we in Roosendaal uitstapten Oost-Viansiberens Bedevaart ausr O L Vr. van Lowrdes
zagen we de extra trein al klaar staan. Vlug ons e e T P R
nummer 41 opgezocht en onze koffers er in AR LRI — A CHEAAGE
gegooid en we waren van een grote last ontslagen. b, S &

De andere Oirschotschen zagen we nog sjouwen .
naar 't eindje van de trein. Die verzeilden in 61-
62-63. Ons nummer was juist halfweg van de WinDEy
trein. Stilletjes aan waren de coupé's gevuld met e
haastig dravende pelgrims. Precies op tijd om B 1 s
10.13 vertrokken we onder 't zingen van Te B et b M g P o

Lourdes op de bergen. ' :'-fi.i-. aseiesid i

RSN R NOCESR D Ak

Aan 't station Esschen passeerde ons de trein van bt , Sl T R
de Nationale Bedevaart. Die waren aan 't einde o - it
van de reis. Er ging een hoera op omdat 2
Lourdestreinen elkaar ontmoetten. Zij wenschten |
ons een goede reis en goede devotie en wij hen o Cope
een goede thuiskomst. g e g i vt

We passeerden Antwerpen en vele kleine

plaatsjes, 0.a. ook Hove. Dat was typisch om zijn kleine vierkante huisjes, precies blokkedozen,
kleine vierkante raampjes, plat dak, en even hoog als breed, alle huizen haast hetzelfde. Mechelen
had op de kathedraal een groote lompe vierkante toren die tot ver in de omtrek beroemd is en
vanuit de trein te zien is.

In Brussel zijn we niet geweest, wel er langs gereden. De St. Goedele was te zien, 2 groote torens.
Dan Laeken, daar is de Koninklijke grafkelder. Hoe lager men in Belgié komt, hoe boschachtiger
het wordt, hoofdzakelijk acaciabeplanting.

Van Mons tot Borinage zoover men zien kon overal kolenmijnen, waarvan de schachten zichtbaar
waren. Er was als 't ware één bergketen van kolengruis, hopen waar een tandradbaan op
aangebracht was om de gruishoop nog hoger te maken. 't Was alsof er een muis tegenop kroop.
Die gruisbergen waren zeker 100 M. of meer hoog. Tusschen Quiévrain en Blanc-Misseron ligt de
Fransche grens.

Als men Arras (Atrecht) voorbij is kan men tot Albert duidelijk de sporen nog zien van de Groote
Wereldoorlog, o.a. stukjes muren, puinhopen, stukken uit de huizen geschoten, van fabrieken en
huizen de daken af, waarvan er veel niet meer afgebouwd waren. In Albert stond voor de oorlog
op de basiliek een groot Mariabeeld, welk ongedeerd bleef al werd de basiliek stukgeschoten. Het
vergulde Mariabeeld staat weer op de toren van de nieuwe basiliek, vanuit de trein gezien.

Amiens is een mooie stad, op een eindje afstand te zien. In Serqueux heeft men een tunnel van



1500 M. De lichten in de trein gaan aan, 't lijkt wel middernacht. Rouen is een van de mooiste
steden die ik gezien heb, zoo prachtig de heuvelen en bergen als 't ware volgeplakt met huizen.
Hier reden we over de twee armen van de Seine, welke later uitmonden in de zee. Nogal druk van
groote schepen. Nog een 100 KM en we naderen een van onze groote bedevaartplaatsen, Lisieux.

In Lisieux zijn we 520 KM van
Roosendaal en 585 KM van Oirschot.
Van verre zien we de nieuwe basiliek
al staan op een hooge berg. De
afstand kort flink, tot we met een ruk
stilstaan aan 't station. 't Was toen
8.30. Met de bus naar Hotel St.
Thérése, waar we een nummer van
onze kamer kregen, ons vlug een
beetje opfrisschen en klaarmaken voor
't avondeten. Bijna de hele dag had
het verschrikkelijk geregend. Bij
aankomst was 't gelukkig droog. Maar
's avonds had het nog gestortregend.

Aantal deelneemsters van de oranje en blauwe trein samen 870.

't Was niet vroeg voor we 't bed opzochten. Na 't eten nog even opgewandeld om te kijken of er
nog een winkel open was voor kaarten en postzegels en naar huis te schrijven. Niets meer te
bespeuren. Dan maar naar bed. 't Was ook half twaalf.

Vrijdag 4 augustus

7 uur hoogmis in de Crypte van de basiliek waaronder Communie uitreiking. Prachtig die kerk zoo
te zien schitteren van marmer en mozaiek, alles glinsterend in 't lamplicht. Mooie figuren waren in
de gewelven verwerkt met mozaiek. Na de H. Mis bezichtiging der bovenkerk. Niet veel te zien
dan een heel groot ruim gebouw. 't Was nog maar half afgewerkt.

Na 't ontbijt naar de Buissonets. 't Huis waar Theresia 't laatst gewoond heeft voor haar intrede in 't
klooster. We zien in de eetkamer nog
dezelfde meubels gerangschikt als ten
tijde van Theresia. Zie Handboekje blz.
43.

Dan met de bus naar de Carmel.
Beschrijving blz. 44. Links van de kapel
bevindt de zaal van de Souvenirs. Blz.
46.

Etenstijd komt in zicht. Eerst vlug langs
het postkantoor de kaarten gepost en
dan om 11.30 naar tafel. We lieten het
ons goed smaken want honger is de
beste saus.

Kwart voor 1 naar 't station. Om 1.15
puft de trein 't station uit en 't geschok



begint weer tot vanavond. Voorbij Lisieux
wordt 't een vruchtbaarder streek. Men
ziet korenvelden en fruitbomen. Er is veel
fruit aan. Alencon is een mooi stadje,
prachtig gelegen tegen een berg.

Aankomst in St. Laurent sur Sévre. 8.30
Te voet van 't station in processie naar de
parochiekerk, ruim een half uur lopen,
waar 't openingslof is. Ons hotel Calleau
is vlakbij de kerk.

9.30 Eten, dan onze slaapgelegenheid gaan zoeken bij Mr. Gabriaux, een timmerman. 't Is gelukkig
maar 3 huizen verder. Wat zien die huizen er smerig uit en de mensen al evenzoo. Als men
binnenkomt valt 't heel veel mee, 't is er tamelijk proper. We gingen naar boven, maar 't was geen
trap van een villa, nauwelijks een halve meter breed. Als we een beetje schuin gingen konden we
er precies door. Onze koffers moesten ook mee. Die recht voor ons uit de hoogte in 't trapje op. Ik
was blij toen ik boven was. De mensen waren reuze vriendelijk.

Zaterdag 5 augustus

7.30 Communiemis. Voor onze mis was 't een zingende Parochiemis. We hoorden zooiets
brommen of brullen, dat moest op zingen lijken. Ten slotte ontdekten we een heel oud mannetje
,dat op een stoel langs 't altaar zat met een boek in zijn hand. Dat fungeerde als koorzanger.
Verbeeld je zooiets bij ons in de kerk.

Na 't ontbijt Hoogmis in 't klooster van de Dochters der Wijsheid. Predicatie van onze leider Pater
Polman. Buitengewoon prachtig. Daarna bezichtiging van 't klooster van de zusters. Vele
herinneringen en relikwieén van de Zalige de Montfort.

Na de rondgang stond Pater Overste de pelgrims op te wachten, om ons de blijde tijding mede te
delen van de geboorte van een princesje in Holland. Dat gaf me een vreugde! Direct klonk het
Wilhelmus van alle kanten. De Belgen stemden ook in met onze blijheid. ledereen toonde zich met
rood, wit, blauw en oranje. Waar 't die winkeltjes ineens vandaan haalden bleef ons een raadsel. 't
Was letterlijk overal te krijgen. Aan 't dansen en zingen scheen geen einde te komen, voor 't
middernachtelijk uur al geslagen was. 't Gaf een hele opschudding in het anders zoo stille dorpje.

12 Uur eten. Schijven gerookte worst met brood, gekookte tong met brood, vleesch met sla en
witte bonen, meloenen, vla met sneeuwballen, druiven met koffie. Na de middag wandeling langs
de Sevre. Mooie watervalletjes. Prachtig gezicht.

3 Uur rondwandeling door 't patersklooster ook de tuin. De aardappels waren heelemaal kaal
gevreten door de coloradokever.

4.30 Uur Lof

6 Uur Kruisweg. Bij iedere statie een korte preek van pater Tesser. Buitengewoone predikatie.

7 Uur eten: 1 soep, 2 kippepoot met brood, 3 een ongeschilde gepofte aardappel, 4 groene bonen
met een vlaatje, 5 perzik.

Zondag 6 augustus
5.30 H. Mis met afscheidspredikatie.
7 Uur te voet naar 't station.



8 Uur vertrok de trein. Onderweg heel veel mager vee. Niets te zien tot La Rochelle. Daar komt de
zee in zicht. Heel ver weg ziet men nog een eilandje liggen. lle d’Oleron. Een heele tijd stoomt
onze trein vlak langs de zee totdat 't eindigt in een badplaats dan nog even de zee te zien en daarna
weer 't land verder in. Maar 'n feest is 't de Atlantische Oceaan te hebben gezien.

Ons pakket hebben we ook niet voor niets gekregen en zullen 't dan ook maar naar binnenwerken.
Inhoud 3 broodjes T met leverpastei, de andere 2 met een ei, een fleschje wijn, 2 pruimen en 'n
tros druiven. Na 't eten is 't goed rusten, wat wij dan ook met heel de coupé in acht nemen en
hebben zitten maffen tot we door een van allen werden gewekt. We waren in het druivenland
gearriveerd ruim een halfuur sporen voor Bordeaux. Nu was 't ook anders niets meer dan druiven
zoover men kon zien.

Voorbij Bordeaux kwamen de bosschen in zicht. Aan de tamelijk dikke masten, hingen harspotjes.

Eerst word een stuk schors wegesneden, 'n houtspaantje onder de vaste schors gestoken waarvan 't
andere eindje in 't harspotje zat. Zoo moesten op den duur die potjes vol komen welke ongeveer 1
a ¥ meter van de grond hingen.

's Avonds om 7 uur komen de Pyreneeén in zicht. 't Is haast niet te geloven hoe het kan, dan ziet
men een hooge berg en zoo is hij weer verdwenen achter de wolken. Zoo naderen we zoetjes aan
ons eind en hoofddoel ...... Lourdes.

10 Min. over half acht word het spannend. Wie zal het eerst de grot zien. Ik had allang uit het
coupéraampje gehangen. Een hoera gaat er op uit alle coupé's, de grot is te zien. 't Ziet er zwart van
het biddend volk. Maar we zijn nog niet aan het station, dus neemt de trein ons nog een eind mee.
Even later stoomt en puft, dampt en ten slotte zucht hij na een zoo lange reis 't station binnen.

't Wordt een gehaast uit de trein,
zoover de zwaare koffers 't toelaten
en 't station is ineens als het ware in
een bijenzwerm geschapen. Buiten
wachten de bussen van de hotels de
moegezeten pelgrims. De koffers
boven op de bus, wij erin en we
gaan ons voorlopig tehuis tegemoet,
Hotel St. Martial.

‘t Was intusschen half 9 geworden
en hadden dan ook flinke honger

T8 LOURDES. — Ln resesiten de 1 Kigslanade, Le- SiubSusrompoet, — & gekregen. We zouden het ons dan

ook goed laten smaken maar dat viel

tegen. We kregen soep, gestoofde selderij met sla en kip en daarna ijs. 't Was juist genoeg om te
kunnen proeven. Maar daarna kwam pater Polman eens uit zijne hoek. Is dat zoo de eerste
hartelijke ontvangst? Als we niet meer krijgen zullen we voorlopig op ons vet moeten leven. Hij kon
goed Fransch en stapte heel rap naar de keuken. Daar kwam meer eten, 't waren wel overschotjes
van de andere processies maar 't was toch weer wat.

Maandag 7 augustus

Kwart voor 7 naar de grot, te communie, daarna koffie met hard brood.

9 Uur naar 't huisje van Bernadette gewandeld, van binnen 't woonvertrek met in 't midden de
molen waar haar vader vroeger werkte. Als men de trap op gaat ziet men in een kamer 't bed van
Bernadette, den hoofddoek die zij droeg bij de verschijningen, verschillende brieven van haar, een
kleine grot die zij maakte van steenkool.



Een eindje verder was de Parochiekerk waar we om 10 uur plechtige uitvaartmis hadden voor de
overleden leden van de processie, na de H. Mis bezoek aan het kerkhof. We zijn intusschen
teruggegaan naar de Esplanade en de Crypte en Basiliek wezen bezichtigen.

12 Uur eten: 1 soep, 2 poulet met erwten en worteltjes, 3 gebraden worst met aardappelpuree,
4 perzik.

1.15 Uur naar de kamer om even te kunnen slapen, eerst vlug even een brief naar huis schrijven,
maar in plaats van een briefje vol te krabbelen wist ik zoo veel te vertellen dat ik 5 velletjes vol
kreeg. Ik had 't rijk alleen, want tante M. snorkte als een os en tante B. was op sjok.

Om 2 uur ging Pater Polman naar 't huisje
van Bernadette. Ik niet mee, anders kon ik
niet schrijven en ik had het's morgens ook al
gezien. 't Slapen is er overgeschoten, want 't
is al half 4 en dan begint de
Sacramentsprocessie, daarna oefening in de
Rozenkranskerk voor onze processie.

Na 't avondeten van 7 uur gingen we nog
naar de grot en de lichtprocessie. 't Was
onder 't eten flink gaan regenen, dus met de
parapluie er op uit. Aan de processie namen
deel voor zover we konden zien: Lille, Arras, Perigueux, La Rochelle, allen Frankrijk, Birmingham -
> Engeland.

Dinsdag 8 augustus
Vrije dag. Om 6 uur op, 7 uur koffie, 7.30 uur vertrekt de bus voor Luchon. De tantes, 3 uit Gilze,
Betje en Pieta Roefs er mee naar toe.

8.30 Uur vertrekt onze bus met Pater Polman, Crien Polman, Dien Foole, Toni Bogmans en ik, fam.
Van Diessen uit Tilburg, 5 Belgen te samen met 21 man naar Cauterets, Col d'Espagne en

Gavarnie.

Om 10 uur zijn we met de bus 1500 M omhoog geklommen. 't Zijn bijna niets dan S-bochten. Op
't zelfde punt zijn we zeker wel 5 a 6 keer geweest, natuurlijk iedere keer een eindje hooger. Vele
watervalletjes kwamen van de bergen, waaronder een groote die verschrikkelijk veel lawaai
maakte. 't Was er prachtig. De steile rotsen waren veelkleurig, zwart, grijs, geel, groen begroeid. Er
was veel leisteen.

Aan 't eind van de autoweg zijn we te voet verder geklommen tot we een hoogte hadden van 1800
meter. Dat viel niet mee, soms over een smal paadje van de eene steenrots op de andere springen,
soms een klein bergstroompje. Na een uur klimmen waren we aan 't einddoel: 't meer Lac de
Gaube. Daar was een beeld geplaatst ter herinnering aan een bruidspaar dat op hun huwelijksreis
daar verdronken is. Op de bodem van 't meer waren prachtige schelpen te zien.

Als men zoo rondkeek zag men aan de eene kant sneeuwbergen, aan de andere kant wolken waar
hoog bergtoppen boven uitkwamen. Er waren ook wolken die lager waren als wij. Toen we alles
goed afgekeken hadden gingen we weer bergafwaarts in een kleine 3 kwartier. Na 300 M gedaald
te hebben kwamen we bij een brug, welke de Col d 'Espagne was. Natuurlijk even naar de overkant
gewandeld, daar waren we op Spaansch grondgebied.



Om half een reden we met de bus naar Cauterets terug, vervolgens naar Luz om dan ons pakket in
een wei op te eten, de wijn was niet vergeten, dus konden we gemakkelijk pic-nicken. De Belgen
moesten natuurlijk iets anders doen en gingen in een café de boterhammen opeten. Men vroeg hen
9 fr of 15c voor een fleschje limonade + 1 fr voor 't gebruik van hun stoel. In ons pakket voor 4
personen, Tom, Dien, Crien en ik zat 1 broodje met ham, 1 cotelets, 2 eieren, stukje kaas, een
perzik en een meter brood en 1 groote flesch wijn.

Met de bus weer verder naar Gavarnie. Op de plaats waar in 1925 een bus Hollanders verongelukt
was staat een kruis aan de kant van de ravijn, waar iedere bus of auto stopt.

Om 3.30 aankomst in Gavarnie, toen de sneeuw tegemoet, die vanuit de bus allang te zien

was. Toni, Crien, 1 student en ik gingen er met onze stokken op af. Velen gingen met een ezeltje of
paard, maar wij gingen te voet. Zij liepen zoo hard, dat ik ze niet bij kon houden, dus ging ik lekker
alleen verder. Op slot van zaken was ik nog het eerst boven. Na een tijdje kwamen de anderen
ook. Daar begon de sneeuwballenpret. Polman + de 4 meisjes aan de eene kant, de 4 studenten
aan de andere kant. 'n Tijdje ging het goed. We waren moe gegooid en staakten toen ook. De
sneeuw was even koud als 's winters bij ons, alleen dit verschil: bij ons is het altijd koud, en
daarboven waren we zonder mantels, dun gekleed en toch geen kou gehad. We waren zoo te
zeggen boven de wolken, er was geen zon, toen we later dicht bij Lourdes waren, scheen de zon
nog wel. Zoo stilletjes aan gingen we weer naar beneden en reden omstreeks 5.30 weer weg.

Bij 't beklimmen van de berg hadden we nog 2 menschen gezien die van de ezeltjes gevallen
waren, de een een gebroken arm, de ander een gebroken? been. Tusschen Cauterets en Lourdes
stond op een hooge berg een prachtig Mariabeeld met haar kindje.

't Was een mooie van de natuur genietende dag geweest die om 8 uur eindigde. We hadden een
flinke honger en vielen als een uitgehongerde leeuw op 't eten. 't Was precies of we in geen dagen
iets hadden gehad. 's Avonds vroeg naar bed, 10 uur.

Woensdag 9 augustus
6 Uur op. 8.30 Plechtige Kruisweg, bij de 12e statie Hoogmis. 11 Uur einde kruisweg, 12 uur eten.
Na 't eten vlug slapen. 1.45 Met de bus naar Pic du Jer. We moesten lang wachten voor we mee
konden = 1% uur tot 4.30. Wat moesten we intusschen doen? Blaadjes uit de notitieboekjes
gescheurd en naar huis staan
schrijven. Dat was afkorting voor
's avonds, want dan hoefden we
niets te doen als de envelop
schrijven en te posten.

Eindelijk waren we aan de beurt.
Met 50 personen konden we in
de tandradbaan en toen naar
boven, naderhand nog 1 0
minuten loopen of liever
klimmen en we waren boven op
de top bij 't Kruis. 'n
Buitengewoon mooi gezicht op
Lourdes en de andere
bergtoppen die veelal veel hooger waren. We hadden een foto laten maken, en dan maar weer
naar beneden onze beurt afwachten om weer met de tandradbaan naar beneden te kunnen, dat
duurde niet erg lang.




HET s s oL - ey
R Juist 6.30 stapten we bij de Esplanade uit de bus. Even kijken
1 T t. .4 aan de bogen wat er voor onze processie te doen is en dan
w8 _"‘ gauw naar 't hotel, anders zullen we te laat aan tafel zijn.
“eswa | Donderdag 10 augustus
W 6 Uur op. 8.30 Uur met = 20 man met P. Polman naar de
i Grottes de Loup. Bekende druipgrotten. De mooiste figuren
e zijn er uitgedruipt. Goed bekijkens waard.
10.30 Hoogmis in de Basiliek, 12 uur eten. 1.30 tot 2 uur
slapen, dan inkoopen doen.
3.30 Met P. Polman naar de film van O.L.V. v. Lourdes over
R 0 de verschijningen aan Bernadette.
\ e Ty 4.30 Sacramentsprocessie.
e 1 5.30 Groepsfoto maken, daarna oefening in de
- Rozenkranskerk.
R Na 't avondeten vlug gaan slapen tot 10 uur. Om 10.30 naar

de Rozenkranskerk voor de nachtelijke aanbidding. Van
10.45 tot 12 uur werd de tijd gevuld met preek over 't Sacrament en gezamenlijk zingen. 12 uur H.
Mis met Communie. 't Was precies Kerstnacht. 2 uur naar bed tot 7. 30 uur. Dan koffie drinken.

Vrijdag 11 augustus

9.45 Bijeenkomst bij het gekroonde beeld van Maria voor gezamenlijke afscheidsgroet aan de grot
tot 11 uur.

Na 't eten koffers pakken en om 2.40 vertrek aan het hotel.

3.35 Vertrek van de trein. Bij het langs de grot rijden nog een laatste groet en Lourdes is achter de

rug.

8 Uur in Bordeaux. Tot nu toe dezelfde weg als bij 't komen. Nu krijgen we een andere weg. 't
Begint al te schemeren en gaan onze slaapplaatsen klaar maken. Om 9 uur sliep ik tot ongeveer 5
uur. Als de trein stilhield, schokte ik wakker, maar zoo gauw hij weer rolde, sliep ik weer even rustig
verder.

Zaterdag 12 augustus

Aankomst Parijs 6 uur. Met de bus naar de kerk van St. Sulpice waar we de H. Mis hoorden.
Ontbijt in Hotel Lutetia, waar 870 man in een zaal konden eten. Dan te voet naar het heiligdom
De Wondere Medaljen Notre Dame en vervolgens in de basiliek van 't H. Hart te Montmartre
sluitingslof. De heele kerk leek wel van goud. Daar is de eeuwigdurende aanbidding, zoowel 's
nachts als bij dag. Om half elf vertrok men weer met de bus naar 't station om dan om 11.03 weer
te vertrekken na eerst nog een panier gekregen te hebben.

Steeds dichter naderen we weer ons geliefde Nederland. Hoe dichter we Roosendaal naderen hoe
meer we verlangen naar huis. Eindelijk om 7 uur stopt hij op 't station, gelukkig zoover zijn we toch
weer gevorderd. Nu nog de douane gepasseerd en de trein in naar Tilburg, waar we om = half 9
aankwamen.

De Vitesse stond te wachten maar er waren er nog 5 in Roosendaal achtergebleven, die we nog
moesten wachten, maar geen nood die kwamen ook wel. 9.05 Waren ze present en nu met een



vaartje naar Oirschot, waar ze ons stonden op te wachten en met open armen ontvingen. We
waren blij dat we weer thuis waren, maar de thuisblijvers even goed.

NB Plaatsnamen zijn in dit reisverslag gecorrigeerd.

Alle illustraties zijn afkomstig uit de collectie Familie Noyen



