Hoe de Mahomedaan vast
Door Pater Xav. Vloet, Ord. Carm.

In het begin van deze maand hebben de Mahomedaansche Javanen weer feest gevierd. Daarover
wil ik u vertellen.

Hebben de katholieken hun groote vasten als voorbereiding voor het
Paaschfeest, ook de mahomedanen hebben hun Poewasa (vasten).
Dit jaar begon hun vasten eind januari en eindigde 2 maart.
Waarschijnlijk zal Mahomed het idee van vasten wel overgenomen
hebben van de Christenen zijner dagen of van de Joden. De
mahomedaansche vastenwet is zeer streng, als zij tenminste in alle
opzichten wordt nageleefd. Van zonsopgang tot 's avonds zes uur
mag de strenge islamiet in dien tijd niet eten of drinken. Na s avonds
zes uur kan hij zijn schade echter inhalen en stopt hij zich vol met

Een santri, of koranstudent

alles wat maar lekker voor hem is. De meeste mahomedanen in Qost-Java bekommeren zich om
dat vasten al heel weinig en weten allerlei uitvluchten te vinden om zich aan dat voorschrift te
onttrekken. De Santri (strenge islamiet) zooals de meeste Madoereezen, schijnt nog wel te vasten.

In Europa wordt op vele plaatsen feest gevierd véordat de groote Vasten begint en gedurende de
vastenavonddagen geeft men zich aan allerlei dwaasheden over. Voor de mahomedanen is juist
het einde van de vasten een groot feest. Doen in Europa ’
degenen, die toch niet vasten, het hardst mee met de
vastenavondpret, de mahomedaan, die wellicht geen enkelen
dag gevast heeft, viert wel 't einde van de Poewasa (Lebaran).
Een feestmaal bij de
Zegt men wel eens dat de oosterling een afsluting van de ramacan
druktemaker is, hij is een echte lawaaimaker bij dit feest. Zijn
geheel vermogen laat de mahomedaansche Javaan bij dit feest
de lucht invliegen. In de chineesche toko’s (winkels) koopt hij
stapels mertjons (klein vuurwerk) en dag en nacht wordt je geen '
rust gegund door al dat geknal. Om mooi vuurwerk geeft hij niet, maar hIJ vmdt het heerlijk om aI

zijn geld te verpaffen, als het maar lawaai geeft.

Tracht men hem aan het verstand te brengen dat het toch dwaasheid is
zoo zijn geld te verknoeien, dan antwoordt hij: “adat”. Het is het
gebruik van het volk en je kunt verder redeneeren zooveel je wilt, het
blijft “adat”. De kleine kinderen doen al naar hartenlust mee met die
pret en geen wonder dat elk jaar veel ongelukken bij dat feest
voorkomen.

Indonesische voetzoekers

Om op dit feest toch maar goed bij kas te zijn, brengt de mahomedaan
ongeveer heel zijn hebben en houden naar het pandhuis en moet van
toean (mijnheer) of njonja (mevrouw) voorschot hebben en een paar dagen vrij. Zij steken zich in
nieuwe kleeren en nu kan de feestviering beginnen. Slametan (offerfeest) houden, flink eten en
drinken hoort er natuurlijk ook bij. Zij maken een reisje om de familie te bezoeken of ontvangen
zelf bezoek.

Als na enkele dagen de feestroes voorbij is, moet hij zijn feestgewaad naar het pandhuis brengen
om te kunnen leven en menig maandje zal hij moeten werken voor dat het voorschot op zijn



tractement is aangezuiverd. Verwacht nu maar niet dat hij het volgend jaar verstandiger te werk

zal gaan. Zuinigheid en spaarzaamheid kent de Javaan niet. Verdient de Javaan f. 15 per maand,
dan is hij op de helft der maand platzak, en verdient hij veertig gulden, dan ook. In dat opzicht

zijn de Javanen werkelijk hardleersch.
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