Naar Java, IV
Door Pater Xaverius Vloet O. Carm.

Woensdag 29 februari. Na de H. Mis,
welke wat vroeger werd opgedragen
dan anders, gingen we naar 't dek en
toen bemerkten we, wat 'n prachtige
haven Sabang heeft. Aan drie zijden
ingesloten door mooi begroeide
bergen. Om half acht zijn we op weg
naar het beroemde bergmeer. Het is
al aardig warm en 't stijgen en dalen is
vermoeiend. Het meer is werkelijk
een prachtig stukje natuurschoon.
Sterk hellend rijzen aan den overkant
beboschte bergen uit 't heldere water
van 't meer op.

Om negen uur verlieten we Sabang. Eenig was bij 't vertrek uit de haven het gezicht op de stad.
In een boog vaart hetschip de haven uit in Zuid-Oostelijke richting, de straat van Malakka in. We

zijn zeer voldaan over de intrede in 't schoone Insulinde!

Donderdag 1 maart. 's Morgens om kwart voor zes lagen we voor kust van Sumatra, die hier laag
is. We zijn tegenover de havenplaats Belawan, waarvan echter niet veel te onderscheiden is,
wegens den nog grooten afstand. Een vijftigtal passagiers zullen hier van de boot gaan. Per
motorboot worden zij aan wal gebracht, want de “Coen” doet deze haven nietaan. Om negen
uur begint de machine weer te stampen en vooruit gaat het weer in de richting van Singapore.

Vrijdag 2 maart. Des morgens vroeg zijn

3 zichtbaar de mooie kusten van Malakka. We

. passeerden veel eilanden. Vele kleine vaartuigen
bewegen zich op 't water. Weleer heeft St.
Franciscus Xaverius op zulke kleine bootjes in
deze wateren zijn lange en gevaarvolle reizen
gemaakt. Om tien uur bevonden we ons in 't
midden der haven, doch het zou nog wat duren
voordat onze boot aan de kade lag. Intusschen is
de boot reeds omzwermd van 'n groot aantal
kleine kano'’s, uitgeholde boomstammen, waarin
Maleiers.

De haven van Singapore, c. 1931. Foto: Tropenmuseum

Deze noodigen de passagiers uit geldstukjes in 't water te werpen. Gebeurt dit, dan springen ze
uit hun bootje en in minimum van tijd hebben ze 't dubbeltje te pakken. Terwijl het zilverstukje
zinkt nemen zij het behendig in den mond of grijpen 't met hun hand. Dat is nu hun dagelijksch

werk en telkens als 'n boot de haven binnen komt, vertoonen zij opnieuw hun kunsten. Dat is
hun brood.

Aan boord wordt de post uitgedeeld en ik ontvang een welkomstgroet uit Malang. De stad
Singapore is ongeveer drie kwartier van de aanlegplaats verwijderd. Het was te warm om ver te
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loopen en daarom hebben we van de stad niets gezien. Om zeven uur s avonds verlieten wij
Singapore.

Zaterdag 3 maart. De laatste volle
bootdag! Het einde komt toch weer
vlugger dan men dacht. We mogen
tevreden zijn over onze prachtige
zeereis. Morgenvroeg stappen we in
ons nieuwe vaderland aan wal! Dezen
nacht zijn we den evenaar gepasseerd.
En nu zijn wij dus op 't zuidelijk
halfrond der aarde; wel ver van
Holland! In de Chineesche Zee! Inden
morgen leggen we de laatste hand aan
't gereed maken onzer bagage voor de
ontscheping.

«

2

“i"’"p'
P

b

T
LAY
L e
: ¥

o 7
LT
o ERE £

N

Tusschen elf en twaalf uur komt de
eerste vuurtoren van Banka in 't zicht
en weldra varen we door de Straat
Banka. Deze tocht duurt van s
morgens elf tot 's avonds ongeveer acht
uur.
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Detail van een zeekaartuit het Nederlands Scheepvaartmuseum

Vanavond gaan we ter ruste metde blijde gedachte: de laatste nacht aan boord en morgen aan 't
einde van onze zeereis.

Zondag 4 maart. Wegens de vroege drukte aan boord had men mij reeds gezegd dat het lastig
zou zijn dezen morgen de H. Mis op te dragen en hetis nog wel Zondag. Het is wel jammer,
maar na eenige bespreking moestik er in berusten. Nog geen enkele keer hadden we s morgens
vroeg zoo'n drukte aan boord meegemaakt.

Alle passagiers toonen een blij gelaat. We passeeren een paar eilandjes. Heel in de verte is de kust
van Java te zien. Inmiddels heeft men op het dek een berg koffers opgestapeld. De passagiers
nemen al afscheid van elkaar. ‘t Is een gezellige drukte. In de haven van Tandjong-Priok brengt
een motorboot den loods aan boord en tevens den ontschepingsambtenaar. Hij controleerten
teekentde ontschepingsbewijzen.
Langzaam varen we de tweede
binnenhaven in. Een menigte
menschen staat de komst van de
boot reeds af te wachten. Reeds
van verre hebben we twee zusters
gezien, die de twee zusters
Ursulinen van de boot komen
afhalen. Eindelijk ligt de boot stil.

Tandjong-Priok maakt van de
havens, welke wij hebben gezien,
den allerbesten indruk. Een
groote kraan op rails rijdt voor de
boot. Een lange, gemakkelijke

Haven van Tandjong Priok. Foto: Tropenmuseum
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loopbrug wordt aangelegd. Twee partijen jonge Javaantjes, allen in keurige buisjes gestoken,
zorgen voor de bagage. De wachtende menschen komen aan boord en daar spelen zich af de
hartelijkste tooneeltjes van weerzien en welkom.

Onze bagage, van letters voorzien, wordt naar de douaneloodsen gebracht. Na het onderzoek der
douanen, die zeer inschikkelijk zijn, gaan we naar de pastorie der Paters Jezuieten te
Weltevreden, waar we hartelijk en gastvrij ontvangen werden. Onze zeereis is voorspoedig
geweest. Deo gratias! Dien middag bezochtik in 't Ursulinenklooster een bekende uit Merselo; 't
was de eerste bekende, die ik op Javaanschen bodem ontmoette.

Maandag 5 Maart. 's Morgens las ik
de H. Mis in de kapel der Zusters.
Daarna maakten wij 'n tocht door
het oude Batavia en 't nieuwe
Weltevreden, welke één geheel
vormen. Het oude Batavia doet
door zijn grachten denken aan
Amsterdam. Dicht bij de oude
haven der stad ligt een oud kanon,
dat door de inlanders vereerd wordt
en “het heilige kanon” wordt
genoemd. Er staan 'n menigte
lampjes bij van mooi bewerkt
papier met 'n kaarsje. Ook offert
men daar allerlei vruchten.
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Ursulinenkapel Weltevreden. Foto: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
We brachten nog een bezoek aan de broederscholen en dan terug naar de pastorie bij het
Waterlooplein. Na het middagmaal namen we afscheid van de gastvrije Paters en begaven ons
naar Buitenzorg waar we na een uur per trein aankwamen. Aan 't station werden we hartelijk
verwelkomd door een Pater Jezuiet, die ons naar de pastorie bracht. Dien zelfden middag
bezichtigden wij Buitenzorg dat een prachtige plaats is. Hier staat ook het paleis van den
Gouverneur-Generaal.

De beroemde plantentuin moesten we toch ook zien. Het is 'n reusachtige uitgestrektheid, waar
heel veel te zien is, vooral voor kennersvan planten en bloemen. Daarna nog even een bezoek

gebracht bij de Zusters Ursulinen en de Broeders van Dongen. Om acht uur weer op de pastorie.
Na een gezelligen avond vertrokken we den volgenden morgen om acht uur in de richting van

Bandoeng. e ?ﬂﬂ *

In Indié heeft men terstond te doen met groote
afstanden, zooals men die in Nederland niet kent. De
trein deed goed zijn best en toch eerstom half één
kwamen we in Bandoeng, waar een Kruisheer ons
athaalde. Bandoeng is een prachtige stad en heeft wel
het beste klimaat van geheel Java. 's Avonds is het
dikwijls zelfs frisch. Het verschil met Batavia viel dan
ook terstond op. Ik bracht daar ‘n bezoek aan de
Zusters Ursulinen, die daar prachtige groote scholen

Ursulinenschoolin Bandung. Foto: Tropenmuseum
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hebben. Tegen den avond ging ik nog even naar het ziekenhuis, dat staat onder beheer der
Zusters van Maastricht.

Den volgenden morgen om half zes vertrok de trein al, dus het zou voor ons vroeg dag zijn. Van
half zes tot half twee in een sneltrein zitten en dan met zulk een warmte. Het Indische landschap
met zijn bergen en rijstvelden was prachtig, maar kon toch niet beletten dat we nu en dan van
vermoeidheid indommelden. Pastoor Schlattmann stond op 't perron te Djokja ons reeds op te
wachten.

De fraters zouden gastvrijheid genieten
bij de Broeders en ik op de pastorie. In
den namiddag had ik de eer Mgr. Van.
Velzen, Vicarius-Apostolicus van Batavia
te ontmoeten. Den volgenden dag
bezochtik Moentilan. Daar is werkelijk
veelte zien. Hier worden de Javaantjes
opgeleid om eenmaal als missionaris te
werken onder hun eigen volk.
Moentilan heeft reeds vele katholieke
Javaansche onderwijzers, die nu
werkzaam zijn aan de verschillende
scholen, voortgebracht.

Studenten Xaverius College Moentilan. Foto: KITLV

Dien zelfden dag keerde ik naar Djokja terug, want vrijdag 9 maart wilde ik in Malang zijn. Om
zes uur ‘s morgens was de trein al vol, zoodat ik een plaats kreegin de eerste klasse, althans tot
Solo, want daar zouden een paar wagens aangehaakt worden. Ik reisde in gezelschap van een
Pater Jezuiet, die ook naar den Oosthoek van Java ging.

De twee Fraters bleven nog in Moentilan en zouden nog enkele plaatsen bezoeken, doch ik werd
in Malang verwacht wegens de plechtigheden der kerkwijding te Djember, 200 kilometer van
Malang gelegen. Met goeden moed aanvaardde ik het laatste gedeelte van de reis en ik troostte
mij met de gedachte: dezen avond nog zal ik zijn in het gezelschap van mijn medebroeders. Het
middagmaal gebruikte ik in den trein. Half twee waren we in Soerabaia. Eerst was mijn plan daar
even naar de pastorie te gaan, doch later werd daarvan afgezien. We moesten overstappen en de
boemeltrein zou ons naar Malang brengen. En eindelijk, na heel veel geduld, om vijf uur Malang.
En nu vlug naar de pastorie, waar ik hartelijk ontvangen werd door mijn medebroeders.

Na een reis van tweeéndertig dagen, eindelijk
behouden aangekomen op de plaats van
bestemming. Malang is een groote stad van 40-50
duizend inwoners en nog steeds breidt zij zich uit.
De kerkis werkelijk heel aardig; groot is ze niet,
zoodat als de drieduizend katholieken die hier
ongeveer zijn, zondags de H. Mis bijwoonden, ze
veelte klein zou zijn. In Malang zal ik voorlopig
blijven om aan het Indische leven te gewennen en :
de taal der Javanen langzamerhand aan te leeren. Malang, H.Hartkerk. Foto: Tropenmuseum

Denkt nu en dan eens aan die millioenen die hier wonen en die den waren God nog niet kennen.
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